
Vredeswandeling 27 september 2025: Overdenking Paulusabdij 

Van harte welkom 

We staan hier in de kerk van de Paulusabdij, bij de verzoeningskapel. Graag wil ik enkele gedachten 
met u delen aan de hand van de herdenkplaten die in deze kapel hangen en met u stil staan bij vrede 
zoals we dat in deze abdij vanuit ons Christelijk geloof beleven. 

Jezus zegt: Mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld die geeft, geef ik die. Laat je hart niet bang of 
verdrietig zijn (Johannes 14:27). 

Vrede zien we vaak als de afwezigheid van oorlog, ruzie en geweld. De bijbel en de Joodse traditie 
spreken van het woord shalom. Shalom betekent niet alleen vrede, maar is breeder. Shalom 
betekent vrede, maar ook heelheid en compleetheid. Wij kennen hier op dit moment geen oorlog, 
maar kennen wij die vrede? De bijbel spreekt van een vrede die alle verstand te bovengaat. 

Ik wil u meenemen naar de vrede die de mensen die hier afgebeeld zijn kenden, ondanks dat zij 
leefden in oorlog.  

Pater Kerssemakers en Jan Huijbrechts gaven hun leven voor de vrede. Pater Kerssemakers, 
Benedictijns pater in deze abdij ten tijde van de 2e wereldoorlog en de jonge Huijbrechts die met 
hem samenwerkte in het verzet. Toen de Duitsers hier aan de deur van deze abdij stonden om pater 
Kerssemakers in te rekenen, liet de toenmalig abt hem de keuze. Hij kon via de achterdeur 
ontsnappen. Maar deze pater koos ervoor om zijn medebroeders niet in gevaar te brengen en zijn 
leven te geven. In de hier afgebeelde afscheidsbrieven die deze twee mannen achterlieten lees je de 
vrede die zij kenden, de diepe vrede waarmee ze hun leven konden geven. Kent u die vrede?  

Op de foto aan die kant van de pilaar hangt een foto van Corrie ten Boom. Na de oorlog gaf zij een 
toespraak over vergeving. Na afloop kwam de beul naar haar toe, die zij herkende uit het 
concentratiekamp waar haar zus en vader omgekomen zijn. Zij besefte dat zij zelf niet beschikte over 
de vergevingsgezindheid die ze graag zou willen hebben. Terwijl de beul zijn hand naar haar uitstak, 
kwam er geen beweging in haar hand om hem deze toe te steken. Ze smeekte God om 
vergevingsgezindheid en bewoog haar arm 1 centimeter in zijn richting. God kwam haar te hulp en 
gaf haar vergevingsgezindheid, haar arm kwam vooruit en zij kon de beul de hand schudden. Wie 
heeft u te vergeven? Om weer in vrede en zonder wrok en bitterheid te leven? U kunt vragen om die 
vergevingsgezindheid. God zelf wil ons de vrede geven die wij niet hebben. 

God zelf komt naar ons toe, God zelf, Jezus, kwam 2000 jaar geleden naar ons toe te midden van 
oorlog, van het Romeinse Rijk. God zelf kwam om mens te zijn met ons, om met ons te lijden, om de 
Goddelijke vrede, vrede met God, als een kado uit te reiken. God doet de 1e stap in onze duistere 
wereld, uit liefde, om vrede te brengen. Jezus belooft ons om de plek in ons hart waar we onze 
zorgen bewaren in te nemen, om deze plek te vullen met vrede. 

Laten we luisteren naar het lied ‘Geef ons vrede’ en luisterend bidden om vrede waar u die zo hard 
nodig heeft. Daar wil God u ontmoeten en u Zijn vrede geven. Laten we samen in stilte vragen om 
vrede voor deze wereld. 

We luisteren naar het lied: Geef ons vrede, van Sela 

Graag wil ik u nog iets meegeven. Hier heb ik verschillende ansichtkaarten. U kunt er een uitkiezen, 
en bijvoorbeeld opsturen naar iemand die u lang niet gesproken hebt, een woord van vrede, sorry 
misschien. Of u zet deze kaart naast uw bed, als herinnering aan deze dag, aan deze vrede. Hartelijk 
bedankt voor uw komst. Ik wens u een goede voortzetting van de vredeswandeling en God’s zegen. 


